
 

  

STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over God die onze Schuilplaats/ onze Vesting/ onze toevlucht  is – een veilige plek 

waar je je kunt verbergen, ter bescherming tegen vijandelijke invallen 

 

Jeremia 16: 19 O Heer, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood. 

Psalm 144: 1-2 Geprezen zij de Heer, …. Mijn beschermer, mijn vesting, de burcht die mij 

veiligheid biedt, het schild waarachter ik schuil … 

Psalm 59: 17b U bent voor mij altijd een burcht geweest,een toevlucht in tijden van nood. 

Psalm 91: 1-2 wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw 

van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U 

vertrouw ik.’ 

 

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

1 Joh. 1: 9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

Psalm 19: 13,15 maar wie kan al zijn/haar fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen 

zonden. Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U 

bekoren.  

Tijd voor stil gebed. Gebedspunten komen later.  

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

1 Thess. 5: 18a “Dank God in alles.”  

Spreuken 14: 26 Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen,het biedt je kinderen 

een schuilplaats. 

 

Focus op wat de Heer doet in het leven van je (klein)kinderen, zowel in het verleden, het 

heden en de toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

 

STAP 4 – VOORBEDE                                                         IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

  

 BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN   

Psalm 91: 1-2 (BB) Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik 

zeg tegen de Heer: ‘bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht.  

U bent mijn God. Ik vertrouw op U’. 

 

Ik bid dat …………………………….. bescherming zal zoeken bij de Allerhoogste God, want bij 

God is hij/zij helemaal veilig. Ik bid dat ………………… zal erkennen dat hij/zij bij God zo velilig 

is als in een schuilplaats of een burcht. Ik bid dat hij/zij zal zeggen :  

‘U bent mijn God, op U vertrouw ik!’ 
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Vul aan met concrete gebedspunten:  

  

 BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL  

Hand. 26: 18 Heer, gebruik ons om de ogen te openen van __________ en hem/haar te 

bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij 

vergeving van zonden zal ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof 

in Jezus.”   

 

Vul aan met concrete gebedspunten:  

   

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Spreuken 14: 26 ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen 

een schuilplaats. 

Heer, we bidden dat er op de school …………… een diep ontzag voor U zal zijn, zodat er een 

sfeer van rust en vertrouwen op de school mag zijn en kinderen zich daar veilig zullen voelen. 

 

Vul aan met concrete gebedspunten:  

  

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED  

Psalm 18: 1-4 Ik hou heel erg van U, mijn Heer. U geeft mij kracht. Heer, U bent de rots onder 

mijn voeten, de burcht waar ik veilig ben, mijn Bevrijder. U bent mijn God, de rots waarop ik 

kan vertrouwen, het schild dat mij beschermt, mijn Redder, mijn sterke toren waarin ik veilig 

ben. 

 

Gebedspunten: Zegen en bid voor elkaar. 

Bid voor de MIG- werking : bid dat er voor elke school in jou omgeving gebedsdekking mag 

komen en de MIG-groepjes zullen stand houden tot de dag dat Jezus terugkomt!  

  

Belofte:  We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons 

luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten 

dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles al hebben 

gekregen wat we Hem gevraagd hebben. 1 Joh. 5: 14,15 

Afspraak :   Gedeeld   in de  
groep, blijft in   de groep.   


