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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over onze God die onze vreugde is. “Jezus is gekomen, de reden van eeuwige 

vreugde.” Deze blijvende vreugde in de Heer heeft de kracht om zich te laten gelden tegen 

allerlei soorten tegenstand; vrede en tevredenheid hebben, ongeacht de omstandigheden. 

Johannes 15:11  Dit (gebod der liefde) zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan 

zal je vreugde volkomen zijn.  

Sefanja 3:17  De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol  

                       blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal  

                       Hij jubelen.  

Psalm 16:11  U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor  

                      altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. 

 

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later. 

1 Joh. 1:9  Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Psalm 51:12,14  Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij 

standvastig. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van 

een sterke geest. 

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

Handelingen 14:17  maar heeft toch blijk gegeven van Zijn goedheid: vanuit de hemel heeft  

                                   Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, Hij heeft u overvloedig  

                                   eten gegeven, en u zodoende vreugde gebracht. 

1Thess.5:16-18  Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle  

                          omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus,  

                          verlangt. 

Gebedspunten:  

>Dank God voor de hoge kwaliteit en de vrije keuze van het onderwijs in ons land. 

>Dank God voor de 11 ‘Scholen met de Bijbel’  

>Dank God voor de vrije keuze voor het vak ‘protestant-evangelische godsdienst’ in het 

Gemeenschapsonderwijs. 

>Dank God voor de interkerkelijke evangelische studentenorganisatie ICHTUS 

 



STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Onze kinderen  

Naar psalm 90:14 

Vervul ons in de morgen met Uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

Geef Heer dat ___________reeds in de morgen gevuld wordt met Uw onfeilbare liefde, zodat 

hij/zij van vreugde mag zingen en al zijn/haar dagen blij zal zijn.  

Gebedspunten:  

>Bid voor een heropleving van vreugde over het evangelie in het hart van onze 

kinderen/jongeren, bid voor moed om hiervan te getuigen.  

>Bid voor de kinderen/jongeren die op dit moment worstelen met depressie, angsten … 

+ vul aan met concrete gebedspunten 

 

BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Ongelovige leerlingen/leraren/personeel:  

Hand. 26: 18: Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van zonden mag 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus. 

Gelovige leerlingen/leraren/personeel:  

Romeinen 15:13:  Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met 

vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. 

 

Gebedspunten:   

>Bid dat God werkt in de harten van de leerkrachten zodat ze al hun leerlingen eerlijke 

kansen geven.  

>Bid dat de posities in de scholen ingevuld zullen worden door mannen en vrouwen met 

ontzag voor God en Zijn woord. 

>Bid voor de PEGO-leerkrachten, dat ze vrijmoedig zouden getuigen van Jezus tov hun 

collega’s.  

+ vul aan met concrete gebedspunten 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Naar Spreuken 15:23  Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste 

woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat. 

Gebedspunten:  

>Bid voor een geestelijk ontwaken, een opwekking; dat de scholen geleid worden door 

Bijbelse waarden en hoge morele normen bij het uitzoeken van het lesprogramma; bid voor 

onderscheidingsvermogen.  

> Bid dat verborgen zonden (misbruik, manipulatie, …) aan het licht zouden komen.  

>Bid dat de Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat elke school 

gebedsdekking krijgt.  

>Bid dat elke school in jouw regio zal omringd worden met gebed. 

>Bid om wijsheid voor alle beleidsmakers.  



>Bid dat het aantal lesuren levensbeschouwelijke vakken, onder andere ‘protestantse 

godsdienst’, niet in het gedrang zal komen. 

>Bid voor hernieuwd respect voor de christelijke waarden in de wetenschappen op de 

hogescholen en universiteiten. 

+ vul aan met concrete gebedspunten 

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Romeinen 12:12  Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 

tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 

 

Gebedspunten:  

>Bid voor elkaars moederhart, dat we moedig blijven volharden in het geloof en gebed voor 

onze kinderen/jongeren en de scholen.  

>Bid om bescherming over de bediening van MIG, dat ons gebedsnetwerk mag groeien in 

éénheid en verbondenheid.  

>Bid dat er geen enkele (groot)moeder alleen zal staan in gebed maar dat zij de weg naar 

een gebedsgroep zal vinden.  

>Bid voor elke (groot)moeder in de MIG-gebedsgroepjes, dat God die hen hoop geeft, hen 

in het geloof geheel en al zal vervullen met vreugde en vrede, zodat hun hoop overvloedig 

zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. (Rom.15:13) 

 

BELOFTE: Psalm 32:7 

Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. 

 

 

 

Afspraak: gedeeld in de groep, blijft in de groep. 


