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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over onze God die de Bron van het leven is, Degene die opnieuw tot leven brengt, 

Die nieuwe kracht geeft. 

Psalm 36:8-10  Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de  

                         mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een  

                         stroom van vreugden, want bij U is de Bron van het leven, door Uw licht zien wij  

                         licht. 

 

Jesaja 12:3  Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. 

 

Openbaring 21:6  Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken!’ Ik ben de Alfa en de Omega, het  

                                begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met  

                                water dat leven geeft. 

                                                        

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later. 

1 Joh. 1:9      “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

Spreuken 4:23  Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je  

                           leven. 

                                                       

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET. 

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

Jesaja 58:11  De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt  

                       je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron  

                       waarvan het water nooit opdroogt. 

1Thess.5:18a “Dank God in alles.” 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Naar Amos 5:6a,14 

Heer, geef dat ……. U zal zoeken zodat hij/zij het goede zal doen en niet het kwade. Geef 

dat hij/zij U zal ervaren als de ‘Bron van leven’ die altijd in hem/haar is.  



Naar Deuteronomium 10:12 en Psalm 57:8 

Heer, ik bid dat……… in Uw wegen zal wandelen, U zal liefhebben en U met heel zijn/haar 

hart zal dienen. (Deut.10:12). Maak zijn/haar hart bereid, o God’. (Psalm 57:8) 

 

Gebedssuggesties : bid dat verborgen zonden aan het licht komen, bid voor klasgenoten, 

bid voor honger en dorst naar Gods woord en een intens verlangen om Jezus te leren 

kennen, bid voor radicaliteit, voor een gelovige toekomstige partner voor je kind  

+ vul aan met persoonlijke en concrete gebedspunten 

BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Hand. 26: 18: “Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus.”  

 

Gebedspunten:  Bid dat God de harten van de leerkrachten zal bewegen om een goede 

relatie met je kinderen te ontwikkelen. Bid dat de ogen van de leerkrachten mogen 

geopend worden voor het evangelie van redding en bevrijding. Bid dat christenleerkrachten 

de gelegenheid krijgen om te getuigen van onze God. Als je schoolpersoneel persoonlijk 

kent, noem hen bij naam en vul aan met concrete gebedspunten. 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Naar Nehemia 2:18: Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had, en ook 

bracht ik de woorden van de koning over. ‘Laten we dan meteen met de herbouw 

beginnen’, zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend aan. 

Gebedspunten:  Heer, laat de geestelijke muren die zijn afgebroken rond mijn kinderen en 

scholen voortdurend in het middelpunt van mijn gedachten staan. Bid voor de scholen dat zij 

een veilige plek zullen zijn, ook nu voor de vele kinderen uit Oekraïne op de vlucht. Bid voor 

bescherming voor elk kind op de school. Moge Uw Naam geëerd worden. Bid dat de Heer 

voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat elke school gebedsdekking krijgt. 

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

2Petrus 1:3  Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom 

leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn majesteit en 

wonderbaarlijke kracht. 

Gebedspunten: Bid voor elkaars moederhart, dat we onze hoop op God stellen en in 

verwachting zullen uitzien hoe Hij onze gebeden gaat beantwoorden! Bid om volharding in 

gebed voor de MIG-groepen die pas zijn opgestart. Bid om bescherming van ons 

gebedsnetwerk, bid voor reinheid en éénheid. Bid dat er geen enkele (groot)moeder alleen 

zal staan in gebed maar dat zij de weg naar een gebedsgroep zal vinden. 

 

Belofte: Psalm 16:11 

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een 

lieflijke plek aan Uw zijde. 

 

 Afspraak: Gedeeld in de 

groep, blijft in de groep. 


