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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS. 

Spreek lof over onze God die onze Vesting is, een versterkte plek van veiligheid, bij wie wij 

geborgen zijn en mogen schuilen (Gebedspunten komen later.) 

Psalm 18:1-3   Ik heb U lief, Heer, mijn Sterkte, Heer, mijn Rots, mijn Vesting, mijn Bevrijder, God,  

                        mijn Steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn Schild, Kracht de mij redt, mijn Burcht. 

Psalm 91:1-2   Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw  

                         Van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn Toevlucht, mijn Vesting,  

                         Mijn God, op U vertrouw ik. 

Psalm 144:2     Mijn Beschermer, mijn Vesting, de Burcht die mij veiligheid biedt, het Schild  

                         waarachter ik schuil, Hij die de volken aan mij onderwerpt. 

                         

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN. 

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. (Gebedspunten komen later.) 

1 Joh. 1:9                      Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons 

onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 

Psalm 62:6                  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. 

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET. 

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen, via een gebed. (Gebedspunten 

komen later.)  

Psalm 46:1-3   God is voor ons een veilige Schuilplaats, een betrouwbare Hulp in de nood. 

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 

Thess.5:18a  Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent 

met Christus Jezus, verlangt. 

 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED. 

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Naar Psalm 31:4  Heer, U bent __________’s  zijn/haar Rots en Vesting. Geef dat hij/zij U zal zien 

als zijn/haar gids,  die hem/haar zal leiden op de weg die hij/zij gaat, tot eer van Uw Naam. 

Naar Psalm 62:9  Heer, ik bid dat _______ te allen tijde zijn/haar vertrouwen op U zal stellen, 

zijn/haar hart voor U zal openen en U zal erkennen als zijn/haar Schuilplaats. 

 Vul aan met concrete gebedspunten 



 

BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Hand. 26: 18: “Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus.”  

 

Gebedspunten:  Bid voor de leerkrachten, dat ze de richtlijnen uit Gods Woord zullen 

behartigen. Bid dat ze in hun nood de Heer zullen aanroepen. Bid dat Christenleerkrachten 

de gelegenheid krijgen om te getuigen van onze God die onze Vesting is. 

 Vul aan met concrete gebedspunten 

 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS 

Naar Psalm 59:17:  Maar ik, ik zal Uw sterkte roemen, in de morgen Uw trouw bezingen: U bent 

voor mij altijd een Burcht geweest, een Toevlucht in tijden van nood.   

Gebedspunten: Bid dat scholen veilige plaatsen zullen zijn en dat alle boze plannen 

die worden gesmeed ontdekt en gestopt zullen worden. Bid om een behoud van de 

lesuren voor de levensbeschouwelijke vakken binnen het onderwijs.  

 

 Vul aan met concrete gebedspunten 

 

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

 

Naar Efeziërs 6:10  Ten slotte, zoek Uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. 

 Gebedspunten: Bid voor elkaars moederhart, dat we onze hoop en vertrouwen op God 

stellen, die onze Vesting is. Bid om volharding in de gebedsgroepjes. Bid dat geen enkele 

(groot)moeder alleen zal staan in het gebed. Bid om een overzichtelijk MIG-gebedsnetwerk 

met een contactpersoon per provincie. 

Belofte: Bij U Heer, is ontferming, U beloont ieder mens naar zijn daden.   Psalm 62:13 

                                                                                                                    

Afspraak: Gedeeld in de 

groep, blijft in de groep. 


