
Trouwe	biddende	vrouw,
	
Wat	kan	het	moeilijk	zijn	als	je	kind	een	weg	gaat	die	niet
goed	voor	hem/haar	is.	Een	weg	bij	God	vandaan.	Je	voelt	je
machteloos.	Is	alles	dan	voor	niets	geweest?	Je	voelt	je
gefaald	in	de	opvoeding.	En…..	Is	je	kind	nog	wel	Gods	kind?
Van	zulke	zorgen	kun	je	‘s	nachts	wakker	liggen…..

	
Ruth	Bell	Graham	omschrijft	het	zo:
	
‘Verloren	zonen’	zijn	niet	van	één	bepaald	geslacht	of	ras,	één	bepaalde	leeftijd	of	kleur.	Ze
hebben	wel	één	ding	gemeen:	Ze	zijn	van	huis	weggegaan	en	worden	gemist.
	
Bidden	voor	een	‘verdwaald	kind’	is	niet	altijd	gemakkelijk	en	het	brengt	veel	strijd	met	zich
mee.		Maar	toch…	zegt	Paulus	in	de	Filippenzen	brief	4:6-7:
	
“Wees	over	niets	bezorgd,	maar	vraag	God	wat	u	nodig	hebt	en	dank	Hem	in	al	uw
gebeden.	Dan	zal	de	vrede	van	God,	die	alle	verstand	te	boven	gaat,	uw	hart	en
gedachten	in	Christus	Jezus	bewaren.”
	
Ik	besefte	welk	ingrediënt	er	ontbrak	in	mijn	gebeden:	‘En	dank	Hem’.	Ik	nam	bewust	de	tijd	om
God	te	loven	om	Wie	Hij	is	en	te	danken	om	wat	Hij	doet.	Dit	omvat	een	veel	breder	terrein	dan
een	mens	kan	bevatten.	Dit	te	overdenken	lost	twijfel	op,	versterkt	mijn	geloof	en	brengt	de
vreugde	terug!
	
Soms	moeten	we	doelbewust	voor	de	Here	Jezus	kiezen.	Vrede	en	vertrouwen	komen	wanneer
we	stoppen	met	alles	wat	ons	afleidt	en	ons	alleen	op	Jezus	richten,	want	zoals	Efeze	2:14	zegt
dat	‘Hij	onze	vrede	is’.	
	
God	heeft	me	gezegend	met	een	‘verdwaalde	zoon’.	Ik	gebruik	het	woord	‘gezegend’	omdat	hij
‘een	geschenk’	is,	net	als	elk	ander	kind.
‘Afgedwaalde	kinderen’	zijn	een	bijzonder	kostbaar	geschenk	omdat	ze	ons	als	moeder	veel
leren,	zoals	geduld	en	een	volledige	afhankelijkheid	van	God	in	gebed.	Wanneer	onze	kinderen
ons	op	de	knieën	brengen,	bevinden	we	ons	in	een	positie	waarin	God	het	beste	kan	helpen.
	
En	dit	is	de	weg	die	we	mogen	gaan.	Dat	we	onze	dierbare	kinderen	die	de	Here	Jezus	niet
kennen,	voortdurend	in	onze	gebeden	mogen	opdragen	aan	Hem	en	in	Zijn	Hand	leggen.	We
kunnen	onze	eigen	zoon	of	dochter	niet	bekeren,	maar	als	we	het	van	de	Here	verwachten,	dan
mogen	we	hen	loslaten	en	aan	Hem	overgeven.	Hij	is	de	Almachtige,	onze	Toevlucht	en	Hulp
en	onze	Hoop	in	benauwdheden.	Dit	verlost	ons	van	krampachtigheid	en	schenkt	ons	Zijn	rust
en	vrede.
	
“Het	gebed	van	een	rechtvaardige	vermag	veel,	omdat	er	kracht	aan	wordt	verleend.”
Jakobus	5:16		

VERWACHT	VEEL,	JA	ALLES,	VAN	DE	HERE.	Ook	voor	je	zoon,	je	dochter,	die	(nog)	niet	in
de	Here	Jezus	gelooft.
	
Chris
	
Boekentip:	‘Biddend	op	de	uitkijk’	van	James	Banks,	90	dagen	bidden	voor	je	afgedwaalde	kind.
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Klik	hier	voor	de	gebedskalender	van	februari

Klik	hier	voor	het	gebedsplan	van	februari

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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