
Hebben	jullie	het	ook	gelezen	in	de	internationale
nieuwsbrief	van	Moms	in	Prayer	?

In	december	2022	gaven	900	studenten	in	Zwitserland
hun	leven	over	aan	Jezus.	In	de	VS	zijn	we	getuige	van
honderden	studenten	die	tot	geloof	in	Christus	komen.
Alleen	al	in	de	afgelopen	paar	maanden	op
universiteitscampussen	hebben	meer	dan	4.600	het

evangelie	gehoord	en	hebben	meer	dan	2.000	gereageerd,	en	komen	tot	bekering.	Deze
studenten	worden	verbonden	met	lokale	kerken,	zodat	ze	kunnen	blijven	groeien	in	hun
geloof.

Hebben	jullie	er	ook	over	gehoord	of	misschien	iets	van	gezien	op	social	media:	de
opwekking	in	Asbury,	Kentucky	op	een	studentencampus?

Een	jong	leger	van	gelovigen	(generatie	Z=de	meest	niet-religieuze	generatie	in	de
geschiedenis)	staat	op	in	geloof!	Dagenlang	komen	er	tot	70	000	bezoekers	uit	meer	van
200	campussen,	zowel	buiten	als	binnen	is	er	dag	en	dacht	aanbidding	en	gebed	…	

Waw,	hiervan	mogen	we	getuige	zijn	…	in	het	buitenland!	Doet	het	ook	iets	bij	jou?
Bij	mij	in	elk	geval	wel:	mijn	eerste	reactie	is	“Waw!”	Mijn	tweede	reactie	is	“Dat	wil	ik	ook
in	ons	land!”

“Wanneer	dan	Mijn	volk,	het	volk	dat	Mij	toebehoort,	het	hoofd	buigt,	en	terugkeert
van	zijn	dwaalwegen,	dan	zal	Ik	het	aanhoren	vanuit	de	hemel,	zijn	zonden
vergeven	en	het	land	genezen.”	2	Kron.7	:14

Al	meer	dan	40	jaar	wordt	er	door	Moms	in	Prayer	in	Amerika	gebeden	voor	een
geestelijk	ontwaken	en	opwekking	op	de	scholen.	“Heer,	we	bidden	dat	Uw	koninkrijk
mag	komen	en	groeien	in	onze	harten	en	in	de	harten	van	studenten	op	alle	campussen.”
Als	we	Gods	woord	lezen,	herkennen	we	de	tekenen	van	deze	tijd	en	mogen	we	weten
dat	God	Zijn	bruid	klaarmaakt	voor	Zijn	terugkomst.	Hieraan	gaat	een	opwekking
vooraf	…

Ik	vraag	me	af	wat	de	sleutel	is	om	God	te	zien	bewegen	in	ons	land…	Is	dit	niet	ons
eigen	hart?	Moeten	we	niet	terugkeren	naar	onze	eerste	liefde?
En	toch…	we	zien	zelfs	dan	(nog)	niets	gebeuren…

Maar	waar	ligt	echter	mijn	FOCUS?	Ben	ik	gericht	op	de	oogst	of	op	het	zaaien?
Ik	ben	net	terug	begonnen	met	zaaien	in	mijn	mini	serretjes,	de	lente	komt	eraan.
Als	je	zaad	in	je	handen	neemt,	stelt	het	eigenlijk	niets	voor,	het	ziet	er	zelfs	dood	uit…	je
moet	eigenlijk	een	portie	geloof	hebben	om	er	groeipotentie	in	te	zien	en	het	los	te	laten,
het	aan	de	grond	toe	te	vertrouwen	én	er	zorg	voor	te	dragen	…	geloven	dat	er
ondergronds	iets	in	beweging	komt	en	geduldig	wachten	tot	er	iets	ontkiemt	…	geloven-
zonder-zien,	dus!

“Maar	wij	kijken	uit	naar	iets	wat	er	nog	niet	is.	En	we	zijn	er	zeker	van	dat	het
komt.	Daarom	wachten	we	er	vol	vertrouwen	geduldig	op.”	Rom.	8	:25	(BB)

De	Heer	leert	mij	dat	geduld	en	vertrouwen	hand	in	hand	gaan,	dat	ik	door	geduld	te
oefenen	en	in	Hem	te	vertrouwen,	Hem	mag	aanbidden	…	want	dan	ben	ik	op	Hem
gefocust!	Aha,	daarom	is	geduld	een	vrucht	van	de	Geest.

Ik	wil	jullie	ook	aanmoedigen	om	je	te	laten	inspireren	door	de	geloofshelden	die	ons	voor
zijn	gegaan.	Ik	denk	aan	Noach,	Abram,	Mozes,	Job,	…	Lees	Hebreeën	11	en	luister	naar
de	podcasts	van	Moms	in	Prayer,	laat	je	bemoedigen	en	uitdagen!

Als	we	kijken	naar	de	schepping	en	de	lente	die	eraan	komt,	weten	we	dat	groeien	en
bloeien,	tijd	en	geduld	nodig	heeft.
Juist	daar	ligt	de	uitdaging	voor	ons:	zolang	er	nog	niets	zichtbaar	is	aan	de	oppervlakte,
blijven	wachten	en	verwachten,	in	vertrouwen	je	geloof	uitspreken,	volharden	in	gebed.
Op	Gods	tijd	zal	er	iets	ontkiemen,	want	geloof	als	een	mosterdzaadje	heeft	kiemkracht
om	uit	te	groeien	tot	een	enorme	struik!
Het	bijzondere	is	dat	in	die	tijd	van	geduldig	wachten	en	verwachten,	ons	geloof	groeit.
Wij	zijn	als	een	boom	geplant	aan	de	Bron,	onze	wortels	gaan	dieper	reiken	en	ons	geloof
gaat	groeien	en	wordt	sterker…	zodat	ons	geloof	vruchtbaar	wordt,	op	Zijn	tijd!

“Want	daardoor	zul	je	lijken	op	een	boom	die	aan	het	water	is	geplant,	waar
vruchten	aan	groeien,	als	het	daar	de	tijd	voor	is.”	Psalm	1	:3a	(BB)

Als	we	focussen	op	de	Bron	i.p.v.	op	de	vrucht	zullen	we	vreugde	ervaren	i.p.v.
teleurstelling!
Voor	werkelijke	en	duurzame	groei	is	rijping	en	tijd	(geduld!)	nodig.	We	willen	geen
‘geforceerde	vruchten’,	die	smaken	niet	lekker.	Maar	we	verkiezen	‘zongerijpt	fruit’	en
respecteren	de	timing	van	onze	Schepper.
Niet	alle	seizoenen	geven	vrucht.	Aan	groei	en	bloei,	gaat	er	ondergronds	heel	wat	vooraf
…	en	bovengronds	gebeurt	ook	het	snoeiwerk,	daar	is	ook	een	tijd	voor	en	dat	is	ook
nodig	…

Hoe	staat	het	met	mijn	gebedsleven?	In	welk	seizoen	ben	ik	momenteel?

Stel	je	het	beeld	van	een	boomgaard	voor.	Het	beeld	van	samen	bidden	en	samen	diep
geworteld	zijn	aan	de	Bron	…	ik	kan	de	bloesems	haast	ruiken	…	de	oogst	zal	komen,
daar	belooft	de	Heer	voor	te	zorgen.	Onze	verantwoordelijkheid	is	om	te	zaaien	in	geloof,
geduldig	te	wachten	in	vertrouwen,	te	volharden	in	gebed!

“Wees	stil	en	verwacht	álles	van	de	Heer!”	Psalm	37:7a	(BB)

Groetjes,
het	MIG-	team

Lieve	lezer,	we	zijn	jullie	dankbaar	voor	jullie	gebeden	om	God
te	vragen	voor	vervanging	in	het	werk	van	Charlotte	binnen
Moeders	in	Gebed	in	België.	We	zijn	nog	steeds	in	volle
verwachting	wat	God	zal	doen	en	wie	ons	team	zal	aanvullen
in	de	nabije	toekomst.	
Voel	jij	je	geroepen	om	enkele	uurtjes	per	maand	achter	de
laptop	te	kruipen	om	het	team	digitaal	te	helpen
ondersteunen?	Dan	mag	je	graag	reageren	op	deze
nieuwsbrief!	We	kijken	uit	naar	jouw	reactie!
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Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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