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1 2 3 4
Gezegend wie op de Heer 

vertrouwt, wiens toeverlaat de 

Heer is.   Jeremia 17:7

Bid dat de leerkrachten met 

een frisse moed en in alle rust 

het nieuwe schooljaar zullen 

starten met aandacht en geduld 

voor ieder kind afzonderlijk. 

Bid dat Gods Woord en de 

Bijbelse normen en waarden de 

leidraad zullen zijn in elke 

school. 

Bid om eenheid in het MIG-

team zodat we samen MIG 

België verder kunnen 

uitbouwen. 

Bid om een goede 

voorbereiding en inspiratie 

voor de komende zoom-

meeting en de  ontmoetingsdag 

voor de groepsleidsters. 

5 6 7 8 9 10 11
Vertrouw bij je werk op de 

Heer, en je plannen zullen 

slagen.   Spreuken 16:3

Bid voor de groepsleidsters 

van West-Vlaanderen, dat zij 

hun hoop stellen op God 

alleen! (psalm 42:6) Bid om 

een MIG-contactpersoon voor 

deze provincie. 

Bid dat de groepsleidsters uit 

Oost-Vlaanderen in Uw 

waarheid zullen wandelen. 

(Psalm 86:11) Bid dat God 

voor deze provincie een MIG-

contactpersoon zal roepen. 

Bid dat de MIG gebedsgroepen 

uit Antwerpen zullen blijven 

volharden in gebed. Heer, 

zegen deze provincie met een 

MIG contactpersoon.

Bid voor Gods bescherming 

over de groepsleidsters en hun 

gezinnen in Vlaams-Brabant. 

Heer, zegen deze provincie met 

een MIG contactpersoon.

Bid voor Gods Liefde, zegen 

en bescherming over de 

groepsleidsters en hun gezin in 

Limburg. Heer, zegen ook deze 

provincie met een MIG-

contactpersoon.

Heer, bemoedig de MIG-

gebedsgroepen in Brussel, dat 

deze moeders zullen zien dat U 

hun gebeden verhoort. Bid om 

een contactpersoon voor de 

provincie Brussel. 

12 13 14 15 16 17 18
Laat mij in de morgen Uw 

liefde horen, in U stel ik mijn 

vertrouwen, wijs mij de weg 

die ik gaan moet, mijn ziel 

verlangt naar U.                

Psalm 143:8

Vraag God je te helpen naar 

Hem te kijken, Zijn Woord te 

lezen en te luisteren naar Zijn 

stem, zodat je mag doen wat 

Hij voor jou als (groot)moeder 

in petto heeft.

Heer, U geeft inzicht en wijst 

de weg die mijn (klein)kind 

moet gaan. U geeft raad, op 

hem/haar rust Uw oog.  Ik 

vertrouw U hem/haar toe. 

(psalm 32:8)

Bid dat respect zal terugkeren 

tussen ouders en kinderen, 

kinderen onderling, tussen 

leerkrachten en leerlingen en 

daarmee ook ontzag voor God 

en Zijn Woord. (Neh. 5:9a)

Bid om kracht, discipline, 

toewijding en 

doorzettingsvermogen voor de 

directie en leerkrachten om dit 

schooljaar positief te laten 

verlopen voor zichzelf en voor 

de leerlingen. 

Bid dat vele moeders tot het besef 

komen dat onze scholen niet 

beschermd zijn tegen de vijand en 

dat door gebed de Geestelijke 

muren van bescherming terug 

worden opgebouwd.(Jes.58:12)

Heer, help de moeders in 

Wallonië om met heel hun hart 

op U te vertrouwen. Vul hun 

hart met vreugde en vrede, 

zodat hun hoop steeds sterker 

wordt. (Romeinen 15:13)

19 20 21 22 23 24 25
Vertrouw op de Heer en doe 

het goede, bewoon het land 

en leef er veilig. Zoek je 

geluk bij de Heer, Hij zal 

geven wat je hart verlangt. 

(Psalm 37:3-4)

Prijs de Vader dat Hij jou heel 

persoonlijk kent en jou aan 

Zijn Vaderhart wil drukken. 

Geef opnieuw je hart aan Jezus 

en laat Zijn Waarheid landen 

in je hart. (Spreuken 23:26)

Bid dat onze (klein)kinderen 

Jezus als hun Redder en Heer 

mogen gaan leren kennen en 

voor Hem zullen kiezen. 

(Joh.3:16)

Heer, we danken U voor onze 

leerkrachten en ander 

schoolpersoneel. Bid om 

kracht, wijsheid en liefde voor 

al hun belangrijke taken en dat 

ze U zullen kennen, Jezus. 

(Neh.7:7)

Heer, stuur ons dit schooljaar 

mensen die eerlijk rapporteren 

over de staaat van onze 

scholen. Help ons om goed op 

te letten en niet te negeren wat 

ze zeggen… (Neh.1:3)

Heer, bescherm ons MIG-

gebedsnetwerk! Bescherm de 

moeders zodat ze niet 

vermoeid raken. Help hen om 

te blijven bidden totdat U 

terugkomt. (Neh.12:14)

Heer, vul het hart van elke 

moeder met Uw Liefde en 

Hoop en schenk hulp aan 

moeders in schijnbaar 

hopeloze situaties, dat ze 

blijven vasthouden aan Uw 

Woord. (Rom.4:18,5:5)

26 27 28 29 30
De Heer is mijn kracht en 

mijn schild, op Hem 

vertrouwde mijn hart, ik werd 

geholpen en mijn hart 

jubelde, Hem wil ik loven in 

mijn lied.   Psalm 28:7

Prijs God dat je stevig mag 

staan op Jezus, de Rots, door 

de overwinning die Hij heeft 

behaald! (Psalm 40:3) Open 

voor Hem je hart, God is je 

schuilplaats. (Psalm 62:9)

Heer, laat mijn (klein)kind het 

goede doen, zonder op te 

geven, want als hij/zij niet 

verzwakt zal hij/zij oogsten 

wanneer de tijd daarvoor 

gekomen is. (Galaten 6:9)

Heer, bepaal ons erbij om in 

onze MIG-uren regelmatig te 

bidden voor goede, bekwame 

en godvrezende leraren en 

schoolpersoneel. 

Bid dat we dit schooljaar een 

stap dichter mogen groeien 

naar ons doel nl. dat voor elke 

school een groep 

(groot)moeders bidt. 






