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1 2 3 4
Moge God, die ons hoop 

geeft, u, in het geloof geheel 

en al vervullen met vreugde 

en vrede,  Rom.15:13a

Ik bid dat U, God van hoop, 

mijn (klein)kind zult vervullen 

met vreugde en vrede als hij 

gelooft in U.

Bid dat er bij het samenstellen 

van het lesprogramma een 

bijbels fundament zal zijn, en 

er geen invloed zal zijn van de 

new-age en het humanisme.

Bid dat God, die onze hoop is, 

ons MIG - team zal vervullen 

met vreugde en vrede.

Dank Hem door het geloof.  

Ga niet af op uw gevoel.  De 

beloftes in het Woord van God, 

daar mogen we op staan!
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zodat uw hoop  overvloedig 

zal zijn door de kracht van de 

Heilige Geest.  Rom.15:13b

Vraag God je te helpen om 

Hem te zoeken in de stilte, je 

te laten onderwijzen doorheen 

Zijn Woord en het van Hem te 

verwachten. (ps.46:11)

Leer mijn(klein)kind wat 

geloven betekent : zeker zijn 

van de dingen waar we op 

hopen maar niet kunnen zien. 

(Hebr.11:1)

Bid dat christenleerkrachten 

zowel zout als licht zullen zijn 

en daarbij de vrucht van de 

Geest in hun leven zichtbaar 

zal worden.

Bid dat de posten in de scholen 

gevuld zullen worden met 

mannen en vrouwen met 

christelijke waarden en 

normen.

Dank aan onze Heer, dat Hij 

voorzien heeft van een 

bijkomende kracht tijdens de 

VEG-familiedag.

Dank God dat er kracht uitgaat 

van onze gebeden.  Blijf 

geloven in de uitwerking van 

je gebed ook al zie je geen 

verandering of vooruitgang.
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Mijn plan met jullie staat vast, 

spreekt de Heer.  Ik heb jullie 

geluk voor ogen, niet jullie 

ongeluk : Ik zal jullie een 

hoopvolle  toekomst 

geven.Jer.29:11

God is betrouwbaar ! Bid dat 

je alles van Hem zal 

verwachten omdat Hij zich aan 

Zijn beloften houdt, voor jou 

en je (klein)kind(eren) zorgt.

Bescherm mijn (klein)kind in 

Uw waarheid en leer hem/haar 

dat U zijn/haar redder bent en 

dat zijn/haar hoop elke dag in 

U zal zijn. (ps.25:5)

Bid dat God de harten van de 

leekrachten zal vormen zodat 

ze een goede relatie met je 

(klein)kind(eren) te krijgen.

Bid voor onze overheid, voor 

een beleid van respect voor de 

christelijke identiteit binnen 

het onderwijs en dat de juiste 

hervormingen zullen worden 

doorgevoerd.

Bid voor een vlot doornemen 

en opschonen van onze data-

base, zo kunnen we later nog 

meer biddende moeders 

bereiken. Bid om geduld en 

volharding hierbij.

Bid voor de verdwaalde 

(klein)kinderen, dat de Heer 

hun harten terug opent voor 

Zijn liefde, vergeving en een 

hoopvolle toekomst.  Trek hen 

met koorden van liefde.
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Jullie zullen Mij zoeken en 

ook vinden, als jullie Mij 

tenminste met hart en ziel 

zoeken.  Jer.29:13

Verlang jij ook naar Jezus ? 

Verwacht je Hem? Hij heeft 

een hoopvolle toekomst voor 

jou en je (klein)kind(eren) !

Help mijn(klein)kind te 

begrijpen dat U goed bent voor 

wie U zoeken en op U wachten 

(klaagl.3:25)

Dank God dat we christelijke 

scholen en onderwijs kunnen 

genieten.  Het is niet 

vanzelfsprekend.

Bid om bescherming voor onze 

(klein)kinderen tijdens 

schooltijd, onderweg en in hun 

vrije tijd. 

Bid dat we als MIG-team altijd 

de Heer zullen zoeken in alles 

wat we doen.  Alle eer aan 

Hem ! Bid om bescherming 

van Els en Chris en hun gezin.

Dank God dat er voortdurend 

meer gebedsgroepen ontstaan 

in Vlaanderen.  Bid om 

volharding van de bestaande 

gebedsgroepen.
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Maar wie  hoopt  op de Heer 

krijgt nieuwe kracht : hij slaat 

zijn vleugels uit als een 

adelaar, hij loopt maar wordt 

niet moe.. Jes.40:31

Vraag God of Hij u wil vullen 

met en leiden door de H.Geest.  

Het is een kwestie van uw 

eigen wil over te geven en 

uzelf volkomen toe te wijden 

aan God.

Bid voor je (klein)kind, dat 

zij/hij God zal zoeken bij 

het kiezen van een partner.

Bid dat de leerkrachten 

nooit moe zullen worden 

om goed te doen, dat hun 

toewijding en discipline 

niet zal verzwakken.

Bid dat kinderen uit 

moeilijke gezinssituaties 

christelijke adviezen en 

medeleven van hun 

onderwijzers ontvangen.

Bid om hulp en wijsheid in 

de voorbereiding bij het 

organiseren van de 

provinciale regio avonden 

komend jaar.






