
Achter	de	schermen.

Even	voorstellen:	Ik	ben	Charlotte,	teamlid	van	Moeders
in	Gebed	in	België,	getrouwd	en	mama	van	drie	kindjes.
Al	enkele	jaren	draai	ik	mee	in	dit	heerlijke	team	en	heb	ik
enkele	specifieke	taken	waaronder	het	verzenden	van	de
nieuwsbrief	voor	ieder	van	jullie.	Graag	had	ik	mijn	‘MIG-
verhaal’	met	jullie	gedeeld.

Hoe	het	allemaal	begon.

Enkele	jaren	geleden	ontmoette	ik	Chris	bij	een
vrouwensamenkomst.	Ze	vertelde	me	over	Moeders	In
Gebed.	Ik	was	meteen	enthousiast!	Ik	had	thuis	een
peuter	en	een	kleuter	rondlopen	en	had	een	verlangen	in

mijn	hart	om	hen	vaker	samen	met	anderen	voor	Gods	troon	te	brengen.
Kort	daarna	sloot	ik	aan	bij	een	groepje	en	maandelijks	baden	we	voor	onze	kinderen	en
hun	scholen.	Het	was	een	tijd	om	stil	te	worden	en	om	vol	vertrouwen	naar	de	Heer	te
gaan	om	alles	bij	Hem	te	kunnen	neerleggen.	De	rugzak	die	het	opvoeden	van	(jonge)
kinderen	met	zich	meebrengt	kon	geleegd	worden	aan	Gods	voeten.	Mijn	hoop	werd
overvloediger,	mijn	gedachten	vredig	over	de	toekomst!	Wat	heerlijk	om	zo	samen	te
komen!

Na	enkele	maanden	bleek	het	Belgische	team	wel	versterking	te	kunnen	gebruiken	om
bepaalde	taken	tot	een	goed	eind	te	brengen.	Langzaam	maar	zeker	zette	ik	mijn
stappen	in	het	helpen	van	het	team	dat	verantwoordelijk	is	voor	de	MIG-	groepjes	in	(toen
nog	enkel)	Vlaanderen.	Zo	werd	ik	ingeschakeld	om	mijn	schouders	te	zetten	onder	het
digitale	pakket	en	kreeg	ik	de	verantwoordelijkheid	om	de	nieuwsbrieven	te	verzenden	en
de	database	te	onderhouden.	Deze	enkele	uurtjes	per	maand	waren	een	leuke
afwisseling	voor	mijn	taken	als	mama	van	drie	rakkers.
Nadat	ik	enkele	jaren	fulltime	mama	was	met	kleintjes	in	huis,	zijn	we	overgeschakeld	in
ons	gezin	op	thuisonderwijs.	Nu	ben	ik	fulltime	leerkracht/mama	voor	mijn	kinderen.
Naast	deze	taak	heeft	ons	gezin	er	ook	in	de	plaatselijke	kerk	sinds	kort	een	nieuwe
bediening	bij.
Deze	bediening	brengt	nieuwe	uitdagingen	met	zich	mee	die	we	met	vreugde	willen
aanpakken.	Dat	wil	zeggen	dat	ik	de	komende	maanden	mijn	taken	binnen	Moeders	in
Gebed	zal	afbouwen	en	overdragen	zodat	ik	aan	het	eind	van	dit	schooljaar	de	fakkel	kan
doorgeven	aan	een	ander.

Ik	heb	dit	werk	vele	jaren	met	plezier	gedaan!	In	verbondenheid	met	God	en	het	team	te
mogen	helpen	bouwen	aan	de	visie	om	rondom	elke	school	en	elk	kind	in	onze	wereld
een	muur	van	gebed	te	bouwen,	is	een	zegen!	Voor	ons	gezin	breken	er	nu	nieuwe	tijden
aan.	Maar	voor	Moeders	in	Gebed	dus	ook…

Hoe	het	nu	verder	moet.

We	bidden	al	een	hele	tijd	voor	één	(of	meerdere)	personen	om	mijn	taak	te	kunnen
overnemen.	Met	dit	schrijven	hopen	we	tenminste	één	van	jullie	warm	te	maken	om	in
deze	bijzondere	gebedsbediening	te	stappen	om	Moeders	in	Gebed	in	België	te	helpen
dragen.	We	bidden,	hopen	en	verwachten	dat	God	iemand	zal	roepen!

Het	gebedsplan	van	maart	zal	ook	in	het	thema	zijn	van	‘God	die	roept’!	God	roept	ons,
allereerst	om	antwoord	te	geven	aan	Zijn	uitnodiging	om	Zijn	kinderen	te	zijn	en	heilig	te
leven.	En	vanuit	die	identiteit	mogen	we	mee	helpen	om	Zijn	koninkrijk	te	bouwen,	waar
we	ook	zijn!

“Hij	heeft	ons	zalig	gemaakt	en	geroepen	met	een	heilige	roeping,	niet
overeenkomstig	onze	werken,	maar	overeenkomstig	Zijn	eigen	voornemen	en
genade,	die	ons	gegeven	is	in	Christus	Jezus	vóór	de	tijden	der	eeuwen”	2	Tim.1:9

Graag	vragen	we	jullie	om	gebed	voor	de	juiste	persoon/personen	op	de	juiste	plaats
voor	Moeders	in	Gebed	in	België.	We	bidden	dat	ieder	persoonlijk	een	rijkdom	mag
ervaren	in	het	beantwoorden	van	Gods	roeping	voor	elk	van	jullie!

Een	woordje	van	definitief	afscheid	volgt	nog	in	de	zomer.	Tot	dan	ben	ik	jullie,	samen
met	Chris	en	Els,	nog	enkele	maandjes	van	dienst.

Lieve	groetjes,
Charlotte
	

Dit	boek	is	een	uitgave	in	samenwerking	met	Moeders	in
Gebed	Nederland	en	België.	Met	veel	plezier	kunnen	we
aankondigen	dat	het	binnenkort	ook	voor	jullie	beschikbaar	zal
zijn!

Je	gebeden	zullen	de	wereld	om	je	heen	raken	terwijl	je	geloof
onwankelbaar	zal	blijven.
In	dit	boek	laten	Sally	Burke	en	Cyndie	Claypool	de	Neve	zien
hoe	je	een	krachtig	gebedsleven	kunt	opbouwen.	Ontdek	de
vier	stappen	van	gebed,	waarmee	je	vol	vertrouwen	voor
jezelf	en	je	dierbaren	kunt	bidden.	Als	je	bidt	tot	God,	mag	je
zonder	twijfel	het	schijnbaar	onmogelijke	vragen.	Je	zult	zien
hoe	een	dagelijkse	gebedspraktijk	jezelf	en	de	wereld	om	je
heen	verandert.
Lees	ook	de	verhalen	van	vrouwen	die	in	de	meest	moeilijke
omstandigheden	hebben	ervaren	dat	hun	gebed	werd
verhoord.
	

In	onze	vorige	nieuwsbrief	deden	we	een	oproep	voor	een
nieuwe	vertaalster	naar	het	Frans	voor	onze	Waalse	collega's.
Met	veel	plezier	kunnen	we	met	jullie	delen	dat	we	God
dankbaar	zijn	dat	Hij	weer	heeft	voorzien.	Een	dame	heeft
zich	beschikbaar	gesteld	om	in	een	proefperiode	te	helpen
met	vertalen	om	zo	ook	onze	achterban	aan	de	andere	kant
van	de	taalgrens	te	kunnen	bereiken.	Prijs	Hem!	:-D
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Dankpunt

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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