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If	my	heart	could	tell	a	story
If	my	life	would	sing	a	song
If	I	have	a	testimony
If	I	have	anything	at	all
….
Let	it	be	known	in	you	alone
My	joy	was	found
Oh	my	joy,	my	joy
….
Let	my	children	tell	their	children
Let	this	be	their	memory
That	all	my	treasure	was	in	heaven
And	you	were	everything	to	me
….
I'm	still	in	love
Your	still	enough	for	me
Still	all	I	want
Your	still	my	everything
….

Laatst	zat	ik	alleen	in	de	auto	en	had	wat	muziek	opgezet	…	wow,	dat	lied	kwam	binnen!
De	repeatknop	hielp	me	om	de	tekst	goed	tot	me	door	te	laten	dringen	…	yes!	Zo	wil	ik
zijn!	Zo	wil	ik	dat	mijn	kinderen	(en	hun	kinderen)	mij	herinneren!

Waarom	laat	dit	lied	me	niet	meer	los?	Staat	het	misschien	toch	te	ver	van	de	realiteit?
Wat	is	mijn	conclusie	als	ik	mezelf	eerlijk	onderzoek?
	
Ai,	vaak	overweldigen	de	omstandigheden	mij	eerder	dan	dat	ik	overweldigd	ben	door	wie
Jezus	is	voor	mij	…	confronterend!

Conclusie:	waar	mijn	FOCUS	op	gericht	is,	dat	bepaalt	mijn	gemoedstoestand.

Een	pijnlijk	bewustwordingsproces	…	wat	me	brengt	bij	Jezus.	Bij	Jezus	vind	ik	die
onvoorwaardelijke	liefde	en	ik	besef	dat	dit	het	kostbaaarste	is:	wie	Hij	is	voor	mij,	is
belangrijker	dan	wat	Hij	doet	voor	en/of	door	mij	(mijn	gebeden	die	draaien	rondom	de
omstandigheden).	Mijn	focus	wordt	hersteld	wanneer	ik	in	beslag	genomen	word	door
Zijn	liefde	en	daarop	reageer,	waaauww…	wat	een	intense	vreugde	mag	ik	dan	ervaren!

‘First	love	first’		heb	ik	in	’t	rood	in	mijn	dagboekje	gezet.	Die	reminder	heb	ik	nodig,	om
de	juiste	focus	te	houden.	Want	ik	heb	geleerd	dat	wanneer	ik	mijn	‘eerste	liefde’	verlies,
al	de	rest	zal	teleurstellen	en	er	nog	weinig	diepe	intense	vreugde	is.

“Laat	de	Heer	uw	vreugde	blijven;	ik	zeg	u	nogmaals	:	wees	àltijd	verheugd!”	Fil.
4:4

Als	je	de	brieven	van	Paulus	leest,	dan	weet	je	dat	hij	recht	van	spreken	heeft.	Hij	heeft
tal	van	beproevingen	doorstaan	en	toch	kon	hij	verheugd	blijven	in	de	Heer.	Zijn	geheim?
Jezus!	Jezus	was	zijn	eerste	liefde,	Jezus	overtreft	àlles!	Dat	hield	hem	staande	en	dat
geheim	wil	Paulus	met	ons	delen	en	ons	hierin	uitdagen.

“Wees	niet	bedroefd,	want	de	vreugde	die	de	Heer	U	geeft,	is	uw	kracht!”	Nehemia
8:10b

In	die	tijd	had	het	volk	van	Israël	alle	reden	om	bedroefd	te	zijn,	gezien	hun
omstandigheden	…	tenzij	ze	focussen	op	de	Heer	en	Zijn	hoopvolle	beloften,	daaruit
putten	ze	kracht!

"Vreugde	is	een	Vrucht	van	de	geest"	Galaten	5:22

De	vruchten	zullen	altijd	verwijzen	naar	de	wortels.	Vreugde	is	een	gevolg	van	het	leven
met	en	door	de	Geest,	onuitputtelijk!

Wat	is	Gods	perspectief?
Als	we	kijken	naar	het	verleden	en	herinneren	wat	God	heeft	gedaan,	zien	we
LIEFDE
Als	we	kijken	naar	het	heden,	erkennen	we	dat	Hij	regeert,	dat	geeft	VREUGDE
Als	we	kijken	naar	de	toekomst,	weten	we	dat	Jezus	op	ons	wacht	aan	de	finish,	dat
geeft	HOOP

Wat	betekent	dat	voor	2023?
We	hebben	één	grote	zekerheid	in	Jezus,	Hij	is	onveranderlijk!
Zijn	beloftes	zijn	ja	en	amen!
Elke	dag	is	een	stukje	dichter	bij	Zijn	wederkomst
Laten	we	volharden	in	de	gebed	voor	onze	kinderen	en	de	scholen,	tot	de	dag	dat
Jezus	terugkomt!

"Zij	die	in	tranen	zaaien,	zullen	oogsten	met	gejuich."	Psalm	126:5

Onze	gebeden	voor	onze	kinderen	gaan	vaak	met	tranen	gepaard,	vaak	voelt	het	aan	als
‘sterven	aan	onszelf’	…	zo	mogen	onze	gebeden	in	vruchtbare	grond	vallen,	als	zaad	…
we	laten	los,	in	vertrouwen	op	de	Heer.	We	zien	niet	wat	er	‘ondergronds’	gebeurt,	maar
we	geloven:	‘even	when	I	don’t	see	it,	You	are	working’.	Op	zijn	tijd	komt	de	oogst	en
zullen	we	met	vreugde	gebedsverhoringen	mogen	oogsten!

"Dit	zeg	IK	tegen	jullie	om	je	Mijn	VREUGDE	te	geven,	dan	zal	je	VREUGDE
compleet	zijn."	Joh.15:11

Kortom,	de	boodschap	van	Joh.	15	:	blijf	in	Zijn	liefde,	bid	in	Zijn	naam,	en	heb	elkaar	lief
…	dan	zal	je	vreugde	compleet	zijn!

Onze	wens/gebeden	voor	jullie	voor	2023	:

"Moge	God	die	ons	HOOP	geeft,	u	in	het	geloof	geheel	en	al	vervullen	met
VREUGDE	en	VREDE,	zodat	uw	HOOP	overvloedig	zal	zijn,	door	de	kracht	van	de
Heilige	Geest."	Rom.15:13

Nog	een	woordje	voor	àlle	groepsleidsters	:

Dankjewel	voor	jullie	trouw	en	toewijding!	We	danken	de	Heer	voor	jullie	en	bidden	dat
jullie	met	vreugde	en	vol	verwachting	mogen	verder	gaan	in	het	leiden	van	jullie	MIG-
groepje!

Psalm	100:2	voor	jullie:

Website	moeders	in	gebed
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Nieuwsbrief	Moeders	in	Gebed
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Klik	hier	voor	het	gebedsplan	van	januari

In	het	kader	van	de	gebedsweek	van	de	Europese	Evangelische	Alliantie	heeft	het
gebedsplatform	(platform	van	Vlaamse	gebedsinitiatieven)	een	programma	samengesteld.	In	de
week	van	8	tot	15	januari	is	er	elke	avond	om	20u,	een	gebedsuur	via	ZOOM,	telkens	door	een
ander	gebedsinitiatief	georganiseerd.

Op	woensdag	11/01	is	de	ZOOM	gebedstijd	voor	en	door	Moeders	in	Gebed:	van	harte
welkom	om	deel	te	nemen!	

Via	deze	link	kunnen	jullie	deelnemen	aan	de	gebedssamenkomst	of	via	onderstaande	QR-
code.
	

We	zijn	heel	enthousiast	over	de	groei	van	de	MIG-groepjes	in	Wallonië!	We	zijn	ook	ontzettend
danbkaar	voor	het	vertaalwerk	dat	reeds	is	gebeurd!

Jammer	genoeg	zijn	de	schouders	die	dit	dragen	te	smal	en	zoeken	we	versterking.	Dit	is	een
warme	oproep:	ben	je	goed	in	Frans	en	wil	je	graag	onze	Franstalige	zussen	tot	zegen	zijn	door
te	helpen	met	de	vertaling	van	onze	maandelijkse	update?
Neem	dan	graag	contact	met	ons	op!

Graag	jullie	gebed	hiervoor!	We	vertrouwen	op	Gods	voorziening,	via	jullie	

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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