
Eind	juni	hadden	we	onze	1ste	digitale	ontmoeting
met	de	groepsleidsters	van	Vlaanderen.	We	wilden
graag	kennis	maken	met	jullie,	jullie	ondersteunen	en
samen	kijken	hoe	we	verder	Moeders	in	Gebed	in
België	kunnen	opbouwen.

Helaas	bleek	dit	voor	velen	geen	geschikte	datum,
vandaar	een	2de	kans!	Je	mag	alvast	graag	volgende
datum	noteren	en	reserveren	in	je	agenda:	zaterdag
27	november	van	10u30	-	12u.

Een	persoonlijke	uitnodiging	met	de	zoomlink	zal	nog	volgen.	Alle	groepsleidsters	(ook	zij	die
een	gedeeld	leiderschap	hebben)	zijn	van	harte	welkom	op	dit	ontmoetingsmoment.

	
We	kijken	er	enorm	naar	uit	jullie	dan	te	ontmoeten!
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Er	zijn	zo	van	die	liedjes	die	al	van	de	eerste	keer	blijven	hangen…	Je	gaat	ermee	naar	bed	en
je	staat	er	weer	mee	op	;-)	Wat	is	het	dan	ook	heerlijk	als	dat	een	lied	is	dat	je	hart	iedere	keer
opnieuw	bemoedigt	en	aanvuurt	om	verbinding	met	Jezus	te	zoeken!
	
Luisterlied	:	‘speak	Jesus’	(There	be	Lions)
Link	:	https://www.youtube.com/watch?v=UDaQbRr4NrA
	
Dit	lied	wil	ik	graag	met	jullie	delen	en	ik	bid	dat	de	boodschap	bij	jullie	eveneens	een	sterke
impact	mag	hebben,	in	de	manier	waarop	je	in	het	leven	van	elke	dag	staat	en	in	de	manier
waarop	je	bidt.
	

Christus	Jezus,	in	Wie	alle	schatten	van	wijsheid	en	kennis	verborgen	liggen.
	Kol.	2	:3

	
Vorige	maand	werden	we	al	bepaald	bij	de	rijkdom	die	we	hebben	in	Jezus.
Kunnen	we	ooit	genoeg	beseffen	wat	het	inhoudt	om	in	de	naam	van	Jezus	te	bidden?
Hoe	meer	ik	me	dat	realiseer,	hoe	meer	ik	onder	de	indruk	ben	….	En,	hoe	vrijmoediger	en
verwachtingsvoller	me	dat	maakt	in	mijn	gebedsleven.
	
Even	een	korte	omschrijving	van	wie	Jezus	Zelf	zegt	dat	Hij	is	:
	

Ik	ben	het	brood	des	levens	(Joh.	6	:35)
Ik	ben	het	licht	van	de	wereld	(Joh.	8	:12)
Ik	ben	de	deur	(Joh.	10	:9)
Ik	ben	de	goede	herder(Joh.	10	:11)
Ik	ben	de	opstanding	en	het	leven	(Joh.11	:25)
Ik	ben	de	weg,	de	waarheid	en	het	leven	(Joh.14	:6)
Ik	ben	de	ware	wijnstok	(Joh.15	:1)
	...

	
En	Jezus	is	de	Hoeksteen!	We	hebben,	in	geloof,	Jezus	als	hoeksteen	in	alle	scholen	en
universiteiten	in	ons	land	neergelegd.
	

	
Jezus	is	de	steen	die	door	u,	de	bouwlieden,	vol	verachting	is	weggeworpen,	maar	die	nu
de	hoeksteen	geworden	is.	Door	niemand	anders	kunnen	wij	worden	gered,	want	Zijn

naam	is	de	enige	op	aarde	die	de	mens	redding	biedt	!	
Hand.4	:11-12

	
Interessant	is	het	om	te	lezen	wat	er	gebeurt	in	Handelingen	als	Petrus	en	Johannes	ter
verantwoording	worden	geroepen	door	de	joodse	leiders	…	na	het	bidden	in	Jezus’	naam,
waarop	een	wonder	volgde.	Hand.	4:1-22
Ze	werden	namelijk	door	de	joodse	leiders	verboden	om	Jezus’	naam	te	gebruiken...	want	het
zette	vanalles	in	beweging(!).
	
Laten	we	juist	daarom	vastberaden	en	vol	verwachting	blijven	bidden	in	de	krachtige	naam	van
Jezus	…	zodat	we	de	jonge	generatie	en	het	onderwijs	in	beweging	zien	komen!
	
Verbonden	in	gebed,	in	Jezus’	naam,
Els,	Chris	en	Charlotte
	

Klik	hier	voor	de	gebedskalender	van	november

Klik	hier	voor	het	gebedsplan	van	november

NIEUW
Vanaf	heden	kunnen	we	onze	maandelijkse	gebedskalender	ook	aanbieden	in	het	Frans	én	het
Duits.	Indien	je	iemand	kent	die	interesse	zou	kunnen	hebben	in	deze	Franstalige	of	Duitstalige
gebedskalender,	mag	je	ons	graag	een	seintje	geven.
	

Onze	missie	en	ondersteuning
Moeders	in	Gebed	is	een	gebedsnetwerk	dat	bidt	voor	de	kinderen	en	de
scholen;	zodat	Bijbelse	waarden	en	normen	de	leidraad	zullen	worden.

Onze	wens	is	moeders	op	te	roepen	voor	gebed	totdat	iedere	school	op	de
wereld	is	bereikt.	Ons	doel	is	dat	onze	kinderen	mogen	opgroeien	in	de
vreze	des	Heren	en	dat	elke	school	in	België	gebedsdekking	zal	krijgen.

De	werking	van	Moeders	in	Gebed	is	totaal	afhankelijk	van	gebed.	We	geloven	dat	door	gebed
alles	tot	stand	komt.	Voor	werkingsmiddelen	zijn	we	afhankelijk	van	giften.

Jouw	gift	maakt	een	verschil!	Onze	werking	breidt	zich	uit	over	heel	België.	Daar	komen	extra
kosten	bij	kijken,	zoals	bv.	het	investeren	in	meertalige	materialen	en	onze	interne	werking.
Deel	jij	onze	visie	en	wil	je	een	aandeel	hebben	in	deze	missie	d.m.v.	gebed	en	financiële
steun?	We	zijn	jullie	die	geven	en	de	Heer,	die	jullie	hart	beweegt,	ontzettend	dankbaar

hiervoor!
	

Ons	rekeningnummer	:	BE66	9731	3761	4843

Heb	je	een	vraag,	of	wil	je	meer	weten,	neem	dan	contact	op	via	e-mail	met	Els:
els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil	je	graag	onze	maandelijkse	update	ontvangen,	neem	dan	contact	op	via	e-mail:
administration.be@momsinprayer.eu
	
Voor	bestelling	materialen,	neem	contact	op	via	e-	mail	met	Chris:
material.be@momsinprayer.eu
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	els.blondeel@momsinprayer.eu	toe	aan	uw	adresboek.
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