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STAP 1 – LOFPRIJS                                                                 IK PRIJS GOD OM WIE HIJ IS.  

Spreek lof over onze God die de Gever van moedig geloof is, Degene die ons de kracht 

geeft om uitdagingen aan te gaan zonder angst. 

Psalm 31:20  Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid 

hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien. 

Psalm 44:4-5   Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen 

gered, maar Uw rechterhand, Uw arm, het licht van Uw gelaat – U had hen lief. U, God bent 

mijn Koning, U beveelt de redding van Jakob. 

Jozua 1:8-9  Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat 

je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig 

verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden 

of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.                                                        

STAP 2 – BELIJDEN                                                               IK WIL EEN REIN KANAAL ZIJN.  

Belijd in stilte je zonden aan de God die vergeeft. Gebedspunten komen later. 

1 Joh. 1:9      “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 

Psalm 119:176  Ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek Uw dienares, want ik vergeet Uw 

geboden niet.                                                       

STAP 3 – DANKEN                                                           IK DANK GOD OM WAT HIJ DOET.  

In verleden, heden en toekomst.  Deel gebedsverhoringen. Gebedspunten komen later.  

Psalm 50:23  Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer, wie zo haar weg gaat, zal zien dat 

God redt. 

1Thess.5:18a “Dank God in alles.” 

STAP 4 – VOORBEDE                                                        IK BOUW EEN MUUR VAN GEBED.  

BIDDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN 

Naar 1Kor.16:13-14 

Heer, geef dat ________ moedig zijn/haar geloof deelt met anderen en alles wat hij/zij 

onderneemt dit in liefde zal doen. 

Heer, geef _____vertrouwen dat U altijd met hem/haar bent, help hem/haar om standvastig 

te blijven in het geloof en dat hij/zij gehoorzaam zal zijn aan alles wat U hebt bevolen. 

+ vul aan met persoonlijke en concrete gebedspunten 



BIDDEN VOOR LEERKRACHTEN/SCHOOLPERSONEEL 

Hand. 26: 18: “Open de ogen van __________ en bekeer hem/haar van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat hij/zij vergeving van de zonden 

ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus.”  

 

Gebedspunten:  Bid dat de ogen van de leerkrachten mogen geopend worden voor het 

evangelie van redding en bevrijding. Bid dat christenleerkrachten de gelegenheid krijgen om 

te getuigen van onze God. Als je schoolpersoneel persoonlijk kent, noem hen bij naam en vul 

aan met concrete gebedspunten. 

BIDDEN VOOR SCHOLEN/ HET ONDERWIJS  

Naar Psalm 19:10  Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften 

van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. 

Gebedspunten:  Bid voor de scholen dat zij een veilige plek zullen zijn en dat alle complotten 

om kwaad te doen, ontdekt en gestopt zouden worden. Moge Uw Naam geëerd worden op 

elke school. Bid dat de Heer voorziet in minstens 1 christen per school in ons land zodat elke 

school gebedsdekking krijgt. 

BIDDEN VOOR MOEDERS IN GEBED 

Zegen en bid voor elkaar. Bid voor de MIG- werking. 

Psalm 18:36-37:  U was het schild dat mij redde, Uw rechterhand ondersteunde mij, Uw woord 

maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet. 

Gebedspunten: Bid deze woorden van David voor jezelf en voor elkaar; Bid voor de groei 

van een MIG groep in jouw regio, dorp.. , dat elke school gebedsdekking krijgt. Bid om 

volharding, te blijven bidden in geloof en vertrouwen.  

 

Belofte: Psalm 18: 50-51 

“Daarom wil ik U prijzen te midden van de volken, Heer, een loflied zingen tot eer van Uw 

naam. Hij schenkt ons grote overwinningen, betoont zich trouw aan Zijn gezalfde moeders en 

hun nageslacht, voor altijd.” 

 

 

                                                                                                    Afspraak: gedeeld in de groep,  

                                                                                                    Blijft in de groep 


